
Rondzendbrief 26 oktober 2020 
 

Oogstdienst en de Voedselbank 
 
 
Beste mensen, lieve Exodianen, 
 
 
Oogstdienst, inzameling Voedselbank 

Komende zondag vieren we met elkaar een oogst- en dankdienst. 
Voorheen was dat altijd de zondag na de Ontmoetingsdagen. En 
voorafgaand aan die dienst was er dan een inzameling van houdbare 
producten e.d. ten behoeve van de Voedselbank. Nu kunnen we wel aan 
de 30 kerkgangers die we mogen ontvangen, vragen om iets mee te 
nemen, maar dan zal het waarschijnlijk toch wel heel erg weinig zijn, wat 
we dan aan de Voedselbank kunnen overhandigen. 
Dus ontstaan er nieuwe plannen. Dus 
zijn we een beetje gaan bellen en 

mailen, met als resultaat dat we een aparte inzameling 
houden. 
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om 
op zaterdag 31 oktober 2020 tussen 10.00 en 14.00 uur 
spullen te komen brengen voor de Voedselbank in het 
kader van de oogst- en dankdienst van komende zondag. 
Hartelijk welkom allemaal. 
En het mooie van onze nieuwe beeld- en geluidsinstallatie 
is, dat aan iedereen die zondagochtend de dienst 
meebeleeft, kunnen laten zien, wat de opbrengst is! 
 
Laten we er op z’n Exodiaans maar weer iets heel moois van maken ten behoeve van mensen 
die het (een stuk) minder hebben dan wij! 
 
 
Houdbare etenswaren 
Volgens de logistieke man bij de Voedselbank is er op dit moment behoefte aan houdbaar 
broodbeleg en houdbare melk. 
Dus: 

• jam 

• hagelslag 

• pindakaas 

• chocoladepasta 

• suiker 

• stroop  

• enz. 
 
Én: alle andere houdbare spullen zijn uiteraard ook van harte welkom. 
 

Heb je vragen over wat je in kan of mag leveren, of vind je het leuk om zaterdag een handje te 

helpen (vele handen enzo), bel dan even met Martin Ista, 06 – 12960858. 



ZEGT HET VOORT, OOK AAN NIET-EXODIANEN! 


